
Dankbaar en met veel mooie herinneringen 
nemen we afscheid van

Paul Boeykens
lid van de Kerkraad

echtgenoot van Rita Lauryssen

geboren te Puurs op 19 augustus 1947 
en in het bijzijn van zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen

zachtjes ingeslapen te Lier in het Heilig Hartziekenhuis
op 2 augustus 2024, gesterkt door het Heilig sacrament.

U wordt uitgenodigd op de afscheidsplechtigheid in 
de parochiekerk van St.-Guibertus te Schilde-dorp, Kerkplein, 

op zaterdag 10 augustus 2024 om 11 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten achteraan in de kerk 
vanaf 10.40 uur.

De teraardebestelling geschiedt op de begraafplaats van Schilde.

Op donderdag 8 augustus van 19 uur tot 19.30 uur is er 
gelegenheid een laatste groet aan Paul te brengen in 

het rouwcentrum Peeraer, Turnhoutsebaan 444 te Wijnegem.

Hij leeft verder in de harten van:

Rita Lauryssen
zijn echtgenote

Nancy en Yves Boeykens - Brasseur
 Arthur en Kara
 Robbe

Peggy en Tom Boeykens - Quintelier
 Max
 Jasper
 Lars

zijn kinderen en kleinkinderen

Zijn broer, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

Met bijzondere dank aan dokter De Weerdt en dokter Troch 
en hun team, het verplegend personeel en 

het ganse palliatieve team van het Heilig Hartziekenhuis 
voor de goede en liefdevolle zorgen.

Correspondentieadres:
Familie Boeykens - Lauryssen
p/a Uitvaartzorg Peeraer
Turnhoutsebaan 444-446b – 2110 Wijnegem
Digitaal condoleren via www.peeraer-wijnegem.be


